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Vluchtelingen in Griekenland, U en de Hulpkaravaan!

Thema's in deze nieuwsbrief
❖ Update acties

➢ Nieuwjaarsmaaltijd
➢ Toekomst Thuisland

❖ Wollen Bol Karavaan
❖ Morra Kamp in Friesland en de Hulpkaravaan
❖ Kamp Vathy op Samos

➢ Voedselprogramma voor 400 kinderen
➢ Suikerfeest en Hemelvaartsdag vallen beiden op 13 mei
➢ Samos Calling media-actie

Dag lieve supporters van de Hulpkaravaan,

Hartelijk dank namens het bestuur en vrijwilligers van de Hulpkaravaan voor uw steun! Ondanks de
moeilijke situatie in de wereld bent u ons blijven steunen. Onze dankbaarheid is groot! Het
Coronvirus aen al zijn gevolgen noopt ons tot meer kritisch en bewust nadenken, zodat wij onze
activiteiten op verantwoordelijke wijze kunnen continueren. Wij willen u onze dankbaarheid
overbrengen voor uw begrip en lieve berichten die ons de afgelopen maanden hebben bereikt.

Update eerdere acties

Toekomst Thuisland - Onze pilot van Toekomst Thuisland was succesvol. Weet u het nog? In
september 2020 klopte een familie in nood bij ons aan. Zij stonden op het punt om op straat terecht
te komen in Griekenland. Onze tussenkomst heeft dit voorkomen.
Het gezin zat in een onveilige situatie en ondervond veel stress. De vader verloor zijn baan en kon
geen andere woning huren. De moeder was zwanger van haar tweede kindje. Moeder en kind
hadden gezondheidsproblemen. De Hulpkaravaan huurde voor drie maanden een woning en
verhuisde het gezin. De vader had binnen een maand nieuw werk en met de moeder en baby ging
het steeds beter qua gezondheid. Na drie maanden betrok het gezin hun nieuwe
zelfgehuurde woning.

In februari werd een gezond kindje geboren. Een jongetje. Door uw donaties
konden wij dit gezin helpen. Wij voelen ons trots en dankbaar. We willen dit project
graag op grotere schaal gaan uitwerken. Niet pamperen maar gewoon op weg
helpen!

Nieuwjaarsmaaltijd - Rond de kerst van 2020 startten wij de fondsenwerving voor een
nieuwjaarsmaaltijd om dakloze vluchtelingen in Athene te ondersteunen. Voldoende voedsel
betekent meer lichaamswarmte. Daarnaast stuurden we mutsen, sjaals, sokken en jassen. De
organisatie “Refugee Refuge” voerde dit project op locatie uit. De uitvoering is op advies anders
uitgevoerd omdat mensen die honger lijden een flinke maaltijd niet goed kunnen verdragen en
daardoor gezondheidsklachten ondervinden. Er is gekozen om drie weken lang drie keer per week
aan 200 dakloze vluchtelingen voedselpakketten met de basisvoedsel te verstrekken. Dank voor uw
donaties voor deze actie. In deze koude maand heeft u hiermee levens gered.

https://www.hulpkaravaangriekenland.nl/toekomst-thuisland/#.YH6mvOgzaUl
https://www.hulpkaravaangriekenland.nl/athene/#.YH6m9egzaUk


Huidige Acties

Wollen Bol Karavaan breit door - In
augustus 2020 startten een oma en haar
kleinkinderen een initiatief voor de
Hulpkaravaan. Breien. Oma’s initiatief sprak
vele mensen aan. Verschillende breiclubs
gingen meebreien.Hulpkaravaan werd er zo
door betoverd dat we besloten er een project
van te maken. Op 4 oktober werd de actie
gelanceerd en kreeg de naam Wollen Bol
Karavaan. Onder leiding van Emine groeide
Wollen Bol Karavaan uit tot een groot succes.
Door  aanhoudende coronamaatregelen was
het sociaal verkeer beperkt en vonden veel
mensen begeestering thuis in breien. Een
win-win situatie voor alle deelnemers en
betrokkenen. We kregen van alle kanten
mailtjes, van participatieprojecten,
bejaardenhuizen, breiclubs, buurthuizen en
particulieren melden zich aan en breiden
kilometers aan sjaals en honderden mutsen.

Astrid van “Os Thoes” in Kessel mailde ons
het volgende:
“Vandaag gaf een vrouw nog aan hoe fijn ze
het vond om te breien voor een goed doel. Het
geeft je zoveel voldoening om iets voor een
ander te doen. En daarbij brei ik ook nog eens
graag.”

Wij verstuurden meer dan 1000 mutsen en
sjaals naar Athene en kamp Vathy op Samos.
Deze keer was er was voor elk wat wils. Later
hoorden we dat de kinderen in het kamp zo
blij waren dat ze eindelijk een keer zelf de
kleur of het model mochten kiezen.
Er wordt nog steeds gebreid en een ieder die
na het lezen van dit stukje ook wil gaan
breien; wees welkom! Laat het ons even
weten zodat we uw woonplaats op de kaart
kunnen bijvoegen.

foto kamp Samos uitdelen mutsen en sjaals

Kamp Morra en de Hulpkaravaan - Bij het
dorp Morra, boven in Friesland, stonden op 2
april 4.222 poppen in een weiland. Deze
poppen staan symbool voor de kinderen die
zonder ouders in vluchtelingenkampen in
Griekenland, verblijven. Een zeer
indrukwekkend en confronterend beeld. Dit
laat toch niemand koud? De initiatiefnemers:
Marian van Voorn, Sharon Postma, Wini
Weidenaar en Elizabeth Pilat wilden hiermee
een sterke boodschap aan de nieuwe regering
overbrengen. Bekijk alle foto’s en filmpjes op
de website van Kamp Morra

Foto: Martijn Heemstra #kampmorra

Op Kamp Morra heeft een mooie nieuwsbrief
geschreven met de volgende oproep.

“Hulpkaravaan Griekenland brengt alle kleding
naar Griekenland. Ze waren zwaar onder de
indruk én verrast, want ze moesten maar liefst
drie keer rijden om alle kleding uit Morra weg
te krijgen. Én, na sortering kregen we de app:
er is echt prachtige kleding gedoneerd! Hulde
aan jullie!!

Maar, al die kleding naar Griekenland
brengen, is niet gratis. Wil je Hulpkaravaan
financieel steunen (en dit kan al met 1 euro,
maar ook met 100 en alles daar tussenin), dat
kan!”

Help ons de kleding naar de Griekse kampen
te brengen.
Maak je donatie over aan:
Stichting Hulpkaravaan
o.v.v.: Kamp Morra Transport
IBAN: NL82 TRIO 0391 0793 79

https://www.hulpkaravaangriekenland.nl/wollen-bol-karavaan/
https://www.hulpkaravaangriekenland.nl/wollen-bol-karavaan/
https://www.youtube.com/watch?v=FqAltFFvS70&t=3s&ab_channel=KampMorra
https://www.kampmorra.nl/
https://www.hulpkaravaangriekenland.nl/bewaren/kamp-morra-nieuwsbrief/#.YH6ny-gzaUl
https://www.hulpkaravaangriekenland.nl/transport/#.YH6sh-gzaUk


Kamp Vathy op Samos

Introductie - We horen veel over kamp Moria op Lesbos in tegenstelling tot
het kamp Vathy op Samos. Dit heeft te maken met het feit dat er weinig
Nederlandse organisaties en vrijwilligers zijn die hierover schrijven. Ook
kamp Vathy is afgebrand en ook daar kolken de modderstromen langs de
tenten als het regent en ook dit kamp zit overvol. Het kamp is ingericht voor
650 vluchtelingen. Op het dieptepunt van de crisis leefden er 8000 mensen.
Nu wonen er in dit kamp 3000 ontheemde en vergeten mensen.

U heeft vast gehoord dat er gevangeniskampen gebouwd worden op verschillende plaatsen in
Griekenland. Op Lesbos en Chios heeft de burgemeester geen toestemming gegeven en is de schop
nog niet in de grond. Op Samos is de burgemeester gezwicht en is de bouw bijna klaar voor 1500
alleenstaande gevluchte mannen of vrouwen. Het is aangelegd in de bergen, op 10 km afstand van
de dichtstbijzijnde stad, uit het zicht van de toeristen. Hulporganisaties zijn niet welkom in deze
kampen. Ze worden gerund door de Griekse overheid, dezelfde overheid die wekelijks bedorven eten
uitdeelt in het kamp. Nu kunnen we er nog waarnemen en hebben we foto’s als ondersteunend
bewijs. Bij het gesloten kamp zal dit onzichtbaar worden voor buitenstaanders. De verwachting is dat
vanaf juni, in etappes, de andere 1500 leden van gezinnen, vanuit het kamp op Samos naar straten
van Athene verhuizen. Wij blijven helpen tot het einde van kamp Vathy op Samos en zullen hen in
Athene wederom tegenkomen en helpen!
Dit alles gebeurt om het toerisme weer op het eiland welkom te kunnen heten, maar hoe warm is dat
welkom eigenlijk als je de gevluchte mensen daarvoor met deze kilte behandelt?

Verslaggever Ingeborg Beugel: “Mannen, vrouwen, kinderen en baby’s met een Griekse
vluchtelingenstatus worden ingeklemd tussen ‘geen identiteitskaart’ en ‘geen huurcontract’ met niets,
zonder kleren, slaapzakken, matrassen, tentjes, zelfs zonder geld om van te eten, op straat terecht. In
de winterkoude en plensregen, of in de misselijkmakende zomerhitte. Iedere dag zijn het er meer. In
parken, portieken, op pleinen en straathoeken.” Lees hier het hele artikel! Een long read en must
read als je wilt begrijpen dat het Griekse systeem aan alle kanten faalt. Nederland stuurt willens en
wetens mensen terug naar Griekenland, waar men dan met gezin en al op straten van Athene
terechtkomt.

We For Kids voedselprogramma - Barbara Zreik, ooit zelf vluchteling, ontving haar Griekse
verblijfsstatus en ging werken in de falafelshop van Vasili. Al snel besloten ze samen een Libanees
restaurant te openen. Barbara, een uitstekende chef-kok, had een missie. Zelf had ze met haar
kinderen ervaren wat het leven in het kamp inhoudt. Zij zag de kinderen in het kamp steeds
ongezonder.worden Het ontbreken van groenten en fruit, de essentiële voedingstoffen voor kinderen
om te groeien, zowel fysiek als mentaal, ontbreken in het kamp. Vaak is het eten dat wordt geleverd
beschimmeld en wordt dit buiten het kamp door de leverancier in de vuilnisbak gegooid omdat de
vluchtelingen dit niet willen aannemen. Als je immuunsysteem verzwakt is, lijkt honger lijden een
betere optie dan een voedselvergiftiging oplopen.

Barbara startte de liefdadigheidsorganisatie “We For Kids” met volledige
steun van haar partner in business en is driemaal in de week voor 400
kinderen aan het koken geslagen. De Engelse Sarah Grifith van de
organisatie Bridge2 werd supporter van dit project en vond deals voor het
droge voedsel, zorgde voor de verantwoordingsstructuur en verzorgde de
social media accounts. Er is een goede structuur opgezet! De vrijwilligers
van We For Kids, die zelf ook in het kamp wonen of hebben gewoond delen
drie keer per week de gezonde voeding  uit. Elk weekend krijgen de
kinderen extra fruit.

https://www.facebook.com/hulpkaravaan/videos/233630385131376
https://www.groene.nl/artikel/geen-zoveelste-noodkreet-maar-een-loodkreet
https://www.we-for-kids.org/
http://www.bridge2.gg/


Ramadan -: 'Het is een tijd van spirituele reflectie, zelfverbetering en verhoogde toewijding en
aanbidding. Het vasten (sawm) begint bij zonsopgang en eindigt bij zonsondergang.
We weten hoe belangrijk deze tijd voor de moslimgemeenschap is. Wij respecteren daarbij tevens de
juiste voeding die hoort bij het culturele deel van het vasten en het verbreken van het vasten.

In deze maand van vasten wil Barbara vijf dagen per week 500 mensen een maaltijd/iftar bieden. Dit
zijn de familieleden van de 400 kinderen uit het voedselprogramma, een gigantische grote
onderneming.
Steunt u Barbara en al haar 400 kinderen en hun families zodat zij een ramadan zonder honger
mogen beleven?

Het budget voor een pakket voor 5 personen is 10 euro en bevat een gerecht met kip, rundvlees, lam
of eieren en rijst, pasta of kikkererwten en groenten als basis.
De extra ‘extra's’ die specifiek van belang zijn voor de ramadan, zijn onder meer yoghurt, molokhia,
dadels en soep.
In dit bedrag zijn de kosten van “‘backoffice’ dingen zoals tassen, handschoenen, containers,
elektriciteit, gas voor de branders, benzine voor transport, afwasmiddel, desinfecterend middel voor
de handen enz. inbegrepen.

Help ons Barbara te helpen deze lange tafel elke dag te vullen met gezonde voeding. Het is de tijd
van delen, samenzijn en compassie tonen voor hen die het minder hebben dan wijzelf.

Doneer 10 euro voor een 5-personen of 100 euro voor 50-personenmaaltijd of een bijdrage naar
eigen keuze aan: Stichting Hulpkaravaan - Onder vermelding van: Food Project
IBAN: NL82 TRIO 0391 0793 79 - BIC: TRIONL2U

Tikkie Food Project https://tikkie.me/pay/n1feqbpqhpsr48hr2ekc
Deze link is geldig t/m 26 mei

Suikerfeest en Hemelvaartsdag - Zowel moslims als christenen vieren op 13 mei feest. Suikerfeest
en hemelvaartsdag vallen dit jaar samen en dit is bijzonder. Dit zal de laatste dag zijn van deze
speciale voedselactie waarop we terugkijken en samen vieren. Misschien dat we ook, indien er
voldoende middelen zijn iets speciaals kunnen aanbieden op deze dubbele feestdag.

Barbara is een belangrijke schakel voor de Hulpkaravaan. Zij is de drijvende kracht achter de
transporten en distributie. Wij zijn Barbara en haar vrijwilligers dan ook immens dankbaar. Al de tijd en
energie die zij onbaatzuchtig inzet voor ons project, willen wij graag kunnen vergoeden. Barbara heeft
voor de eerste week de kosten voor verse voeding bij elkaar, dus ons staat de taak voor de laatste
twee weken en de feestdag haar te helpen haar missie tot een goed einde te brengen. Dat kan door
uw donaties! Helpt u mee?

Uw hulp wordt met alle dankbaarheid ontvangen door al uw broeders en zusters.

Wij wensen iedereen respectievelijk
Ramadan Mubarak - Eid Mubarak - Gedenkwaardige Hemelvaartsdag.

www.hulpkaravaangriekenland.nl www.facebook.com/hulpkaravaan hulpkaravaan@gmail.com

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ramadan
https://tikkie.me/pay/n1feqbpqhpsr48hr2ekc
https://nl.wikipedia.org/wiki/Suikerfeest
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hemelvaartsdag
https://www.hulpkaravaangriekenland.nl/kamp-vathy-samos/#.YHn7e-gzaUk
https://www.facebook.com/hulpkaravaan
http://www.facebook.com/hulpkaravaan
https://www.facebook.com/hulpkaravaan
mailto:hulpkaravaan@gmail.com
https://www.facebook.com/hulpkaravaan


Samos Calling - Media-actie

Dit initiatief van Migrant 2 Migrant (M2M), Radio
Patapoe en Stichting Hulpkaravaan heeft tot
doel de communicatiecapaciteit van
vluchtelingen te versterken, hun stem te laten
horen en connecties aan te boren. Wekelijks
zijn hun verhalen en dromen live te beluisteren
in het programma PSJM op Radio Patapoe.

Hoe kunnen wij horen wat vluchtelingen
doormaken? Hoe kunnen vluchtelingen in
contact blijven met hun partners en kinderen
die in andere landen zijn? Hoe weten wij hoe
het hen vergaat als de media zwijgt? Hoe
kunnen ze werk vinden of hun uitweg regelen?
Hoe kunnen ze studeren en hun talenten delen
met de wereld? In een tijd dat procedures
langer duren en overheidsinstellingen en
hulploketten in Griekenland gesloten zijn? De
gevluchte mensen zijn meer in het de
verdrukking dan ooit tevoren. Elke keer denken
wij dat het niet slechter kan en denken wij dat
er toch wetten zijn om dit leed te voorkomen.
Elke keer denken we dat we toch allang
mensenrechten veilig hebben gesteld? Niets is
minder waar. “Contact met de buitenwereld en
leger-eten” dat is de enige luxe die de
vluchteling kent – en soms is zelfs dat
onmogelijk gemaakt.

Wat als uw kind in een ander land werkt of naar
school gaat of uw ouders of vrienden op
vakantie zijn! Stelt u zich eens voor dat als u
belt, de telefoon steeds dat vervelende
stemmetje laat horen, “dit telefoonnummer is
tijdelijk niet bereikbaar” je weet niet wat te
doen, je weet niet wie te bellen om duidelijkheid
en contact te krijgen.

Stel je eens voor dat dit weken duurt! Zou je als
ouders, broer, zus of kind niet zelf gaan
zoeken? De politie inschakelen? Familieleden
van vluchtelingen hebben die mogelijkheid niet!
Of zou u  BELTEGOED op het telefoonnummer
van uw geliefden storten? Ouders maken zich
zorgen om kinderen, schrijnend is dat ook
kinderen zich zorgen maken als ze lang niets
van een van hun ouders hebben gehoord. We
moeten ons wel bedenken dat deze families
verscheurd zijn door een oorlog die zij niet
wilden, een oorlog die maakt dat, elke dag dat
je niets hoort, je bang bent dat er iets ergs is
gebeurd. Zou jij ook niet bang zijn als je twee
weken je geliefden niet kan bereiken?

Samos Calling is ook belangrijk om de
schendingen van mensenrechten op ons
netvlies te houden.De mens achter de ellende
van de vluchtelingenstatussen te horen en het
recht te geven zijn of haar stem te laten horen!
We willen niet over de gevluchte mensen
praten, we dienen mét hen te praten om te
horen hoe het echt zit. U kunt dit media actie
offensief ook op Facebook volgen..

Stichting Hulpkaravaan
IBAN: NL82 TRIO 0391 0793 79
BIC: TRIONL2U
U kiest waar wij uw donatie aan mogen
besteden en danken u hartelijk voor uw
vertrouwen.

- o.v.v. Samos Food Project
- o.v.v. Kamp Morra Transport
- o.v.v. Samos Calling
- o.v.v. Wollen Bol Karavaan

Een ieder fijne feestdagen

http://schipholbrand.net/nl/m2m
https://radiopatapoe.nl/
https://radiopatapoe.nl/
https://www.hulpkaravaangriekenland.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCl_C5dl41Lkc-D_sHfgUYfA
https://www.hulpkaravaangriekenland.nl/samos-calling/#.YHn6jugzaUk
https://www.facebook.com/SamosCalling

